CV QOpenbaar DvR

Hallo, ik ben Dré en vicevoorzitter van sfichting The Dutch Polar Bears.

Ik ben gehuwd en ben frotse (o)pa van twee kinderen en twee kleinkinderen. Inmiddels met
prepensioen, waardoor ik veel fijd kan steken in deze prachtige club met mensen. Sinds 2019
ben ik verbonden met deze club. welk in 2021 officieel een stichfing werd. Een sfichfing met
hele mooie kemwaarden, te weten "Remembrance - Educatfion - Research” en met name
gericht op de Tweede Wereldoorlog en specifiek op de 49th West Riding Infantry Division,
ook wel de Polar Bear Division genoemd. Dit zijn de bevrijders van Roosendaal, het stadje
waar ik geboren en getogen ben.

Van kinds af aan ben ik geinteresseerd in deze geschiedenis. Ik herinner mij de film "De
kanonnen van Navarone” die ik in mijn jeugd bekeek in de toenmalige City bioscoop in de

Brugsiraat. de geur in dumpshop Humpy-Dumpy. maar zéker het boek "Het Achterhuis” van
Anne Frank. Dit boek stond op mijn leeslijst van mijn middelbare school.

Waarom is geschiedenis zo belangrijk? Omdat het ons helpt het heden te begrijpen. te leren
van fouten, kritisch denken ontwikkelt en inzicht geeft in onze idenfiteit. cultuur en de
complexe wereld om ons heen.

Als sfichting proberen we vorm te geven aan genoemde geschiedenis met onze
kemwaarden. Ik probeer daar op een eigen wijze een bijdrage aan te leveren. lk ben
onfzettend frots dat we inmiddels met een beperkt aantal bestuursleden. maar met vele
bevriende mensen om ons heen, inmiddels zijn vitgegroeid naar een professionele
organisafie. Eentje die inmiddels niet alleen nationale, maar cok internationale allure heeft.



